
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themadienst 

Kom, ga mee!  

Voorganger  Kees Bulens                                                          
Organist  Reinder Torenbeek                                                
m.m.v.              het Livinuskoor                                                      
o.l.v.                 Sandra de Bruin 

In de Dorpskerk van Wilp                                               
3 maart 2024 



Welkom en mededelingen 
 
Stilte 
 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
Aanvangslied   ‘Met elkaar op weg’  (op de melodie van Lied 601)  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1  Men-sen die gaan langs ve-le  we-gen, 

al-tijd  en   ie – der- een op weg. 

Geen blij-vend huis, geen vas-te ste-de: 

al - tijd   ver-la-ten   wat   je   hebt. 
 

Geen va-ste koers, geen lich-tend ba-ken, 

al-tijd     vaar-wel     en naar waar-heen? 

Op-staan en weer op-nieuw ver-la-ten  
 

 wat   in  de   aan-vang vei-lig verscheen. 
  



Mensen gaan onderweg tezamen,                                                               
spreken en vragen naar elkaar. 
Zoeken de wegen als ze dwalen,                                                                     
wijzen het spoor de ander aan. 
Altijd weer nieuwe moed te vinden                                                                         
en delend van elkanders brood. 
Horen naar wat het hart beminde:                                                                       
Wat is je diepst gewenste droom? 
 
Aankomen wanneer? Nooit ten einde,                                                                   
eens toch de lange weg gegaan. 
O, mochten wij dan samen delen,                                                                          
ieder vertelt zijn reisverhaal. 
Het laatste doel vereent de wegen:                                                                         
zal niet herkenning vrede zijn? 
Over nog meer moet nu gezwegen,                                                                        
meer kan een pelgrimslied niet zijn. 
 
Bemoediging en groet 
 
Koor   ‘Be Still’  
         Wees stil voor God. 

        Weet dat hij er altijd voor je zal zijn! 
 
Gebed om ontferming 
 
Koor   ‘Kyrie Eleison’ 
         Wees genadig, 
         Heer ontferm U. 
 
Bloemlezing   Uit Exodus 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen   Lied 542: 1, 2  en 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Het volk van God was veertig jaar 
     – een mensenleven lang – 
     op weg naar het beloofde land, 
     het land van Kanaän. 
 
3   Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
     uw weg door de woestijn 
     en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
     een nieuwe Mozes zijn. 
 
   

Bloemlezing   Uit Mattheüs 
 
Koor   ‘God so loved the world’ 
            God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft  
                   gegeven. God heeft zijn zoon niet naar de wereld    
                   gestuurd  om te veroordelen, maar om deze wereld te  
                   redden door  onze zonden weg te nemen. 
  
 
 
 
 



Overdenking 
 
Koor   ‘There is none like you/Above all 
           Er is niemand zoals u die mijn hart weet te raken. 

          We mogen ons veilig voelen bij u. 
          U nam alles op zich en dacht aan mij. 

 
Aankondiging van de collectes 
 
Gebeden  worden afgesloten met het gezongen Onze Vader door  
                 koor en gemeente 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
geheiligd worde Uw naam. 
Uw koninkrijk kome, Uw wil zal geschieden 
op aarde zoals in de hemelen. 
Geef ons heden ons daaglijks brood 
en vergeef ons onze schuld, 
gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
Want U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
in eeuwigheid en eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slotlied   Lied 1000: 1, 2 en 5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zegen   Beantwoorden met het gezongen Amen 
 

 

 

2  Wij zagen mensen teer en fier, 
    bloeien in steenwoestijnen. 
    Wij zagen hoe de schepping nieuw 
    gloort in vrede zonder einde. 
    Refrein:  
 

5  Wij zagen God verloren staan, 
    zullen zijn kinderen komen? 
    Wij zagen Gods hart opengaan: 
    levend water, rijke stromen. 
    Refrein:  
 



 

 

 

 

 

 


